
Kerstkleed van mama

Geschreven door Judith Mundel
vrijdag 18 december 2009 13:57

M'n moeder was ooit eens begonnen met borduren van een kerst-kleed. Het is nooit afgekomen
en ik heb haar beloofd om het af te maken. Het heeft 7 jaar in mijn kast gelegen maar ik had
nooit de moed om er aan te beginnen, of verder te gaan eigenlijk. Van de week was ik weer
eens op de vliering om die foto's te zoeken (nog steeds niks gevonden hoor)en kwam ik dat
kleed weer tegen.

  

Eerst een nachtje over geslapen en toen alle moed verzameld en het kleed naar beneden
gehaald.

  

  

Ja, ik ben er mee verder gegaan.
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  Links een stukkie wat mama al had gedaan en in de ring een stukkie waar ik mee bezig ben.  Het is wel een heeeeeeeeel groot kleed hoor dus nog lang niet klaar. Misschien straks evenverder.    
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