
13 jaar geleden
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13 jaar geleden alweer.

  

13 jaar geleden.

  

13 jaar geleden stond mijn wereld op zijn kop want toen verloor ik mijn grote zus.

  

Ik verloor mijn steun,mijn wijze raad.

  

Ik verloor mijn maatje.

  

Lieverd, ik mis je nog steeds.
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 xxxjes je zusje  
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