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Vanmorgen, of vanacht, is onze Boefie overleden, ze is bijna 18 jaar geworden.
Boefie was de eerste van zak bij de sporthal in Volendam met de kermis. 
Ik was toen aan het wandelen en zag de zak staan. Ik vond het er een beetje vreemd uitzien en
ben de volgende dag weer heengegaan en heb de zak opengemaakt. Er zaten een stuk of 4
erge mooie katjes in 2 waren er al dood en 2 half dood. Ik ben zo snel mogelijk naar de
dierenarts gegaan met de 2 poesjes. Onderweg overleed er nog een dus ik kwam aan met één
poesje… 
Zwaar ondervoed, zei de dierenarts en, weinig kans dat ze het zou halen, ik moest haar met
een pipetje speciale melk geven en dat zo vaak mogelijk.
Dat hebben we dus gedaan, en eigenlijk ging dat vrij makkelijk ze pikte het snel op en vrat als
een dijkwerker.
Wonder boven wonder haalde ze het en waren we een poes rijker.

Ze heeft 1 nestje gehad en één poesje van dat nestje kregen we terug (want diegene bleek
allergisch te zijn voor katten)Dat poesje hete toen Kittie maar dan vonden wij een stomme naam
en hebben haar Muisje genoemd. 
Muisje en Boefie zijn hun leven lang samen gebleven. Nu is Muis allen en moet, volgens mijn
dochter, heel erg wennen en is een beetje de kluts kwijt.
Mijn dochter schreef nog een mooi stukje op haar Hyves .
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Het leven was je vanaf dag 1 al niet gegund. We vonden je in een
vuilniszak samen met je broertjes en zusjes. Alleen was jij de
enige die nog leefde. Met de fles grootgebracht je was nog zo
klein. 
3 Verhuizingen heb je meegemaakt en overal had je het naar je zin.
Een paar honden vond je zelfs niet erg. En toen vorige maand je
dochter van huis weg liep gaf je ook geen kick. Je dacht die komt
vast wel weer. En ja je had gelijk. 

Gister was je al anders dan anders, dat voelde wij ook wel.
Gelukkig hebben we nog heerlijk met je lopen knuffelen en
uiteraard begon je weer ouwerwets te likken. Ja lieve poes, helaas
is het leven je toch na 17 jaar te zwaar geworden. Je had er
gewoon geen puf meer voor. 
Je blijft voor altijd in onze gedachte. 

Ik hou van je Boelie Boet (Boefie).
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