Koetjes en kalfjes

Geschreven door Moetly
zondag 06 september 2009 09:14

{icomments on}

Als ik naar mijn werk rijd kom ik langs verschillende boerderijen. Zo is er een varkenshouderij
waar ik nog nooit een varken buiten heb gezien trouwens, (schande) en er zijn wat boeren die
schapen houden, dan heb je ook nog de verschillende kassen en er zijn er ook een stel boeren
met koeien die, gelukkig, nog naar buiten mogen in het voorjaar.

Eén zo’'n boer heeft zijn stulpje vlak bij Made en die boer die heeft een aparte weide of, nou ja,
een groot stuk grond in ieder geval, vlak bij zijn boerderij en daar zag ik het dus.

2 koeien MET hun kalfje!!

Zo mooi om te zien en ook zo leuk om er elke dag voorbij te rijden en zien hoe de kalfjes groter
worden en nog steeds bij hun moeder mogen blijven. Waarom die boer dat doet weet ik niet. |k
heb wel ergens gelezen dat het goed is voor het kalf en voor de moeder koe maar meer weet ik
er niet van. Naar mijn idee halen ze het kalf altijd gelijk weg bij hun mammie omdat....
Ueueueh voor de melk ofzo???

In ieder geval doet deze boer het bij deze 2 koeien en kalfjes anders.

Gelukkig, want ik vind dat je dit soort taferelen veel te weinig meer ziet tegenwoordig.
Koeien horen 's zomers gewoon in de wei en het liefst met hun kalfjes.
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