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Het eerst wat ik doe als ik wakker wordt is een kop koffie nemen en een sigaretje, slechte
gewoonte maar, ooit zal ik het afleren.

Vanmorgen dus ook, koffie en hoppa naar buiten voor de nodige nicotine. Ik was nog op mijn
werkplekkie want ik had net een nachtdienst gedraaid.

Het was heerlijk weer en ik hoorde de vogeltjes fluiten en het rook heerlijk naar bomen en gras
en schone was (de droger stond aan)... 

Ja, gewoon lekker fris allemaal. 

Genietend van mijn koffie en sigaretje, stond ik even te dromen,... Ja, het is hier mooi en het
ruikt inderdaad heerlijk maar,.... O, wat mis ik het uitzicht van mijn oude werkplekkie.  

Het uitzicht wat nooit hetzelfde is.
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   'S morgens 

  

  Bij naderend onweer.

                              

  'S winters. 
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  'S avonds. Tja,.... Het verveelde nooit.Tegenwoordig kijk ik uit over een paar bomen, een bejaardenhuis een huis en eenkleuterschool, hm....Ok, de lucht is hier misschien schoner en ruikt, werkelijk waar, heerlijk en de vogeltjes klinkengeweldig maar toch,...Ik mis,....Volendam                                                        

  Noordeinde
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