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Het leven gaat door?

Ik woon dus, per 1 februari, niet meer in het, idyllische, stadje Edam. lk heb, als het ware, het
roer omgegooid en de spreekwoordelijke knoop doorgehakt.

Ik woon en werk en leef nu in het Brabantse land, en da's wel erg wennen.

Geen welkomstcomité gezien trouwens hoor, geen welkomstborrel, geen welkomstbriefje
zelfs....

Ja, of je moet dat briefje van de gemeente bedoelen waar in stond dat ik nu ingeschreven ben
bij de gemeente.

Niet eens een gratis worstenbroodje... helemaal niks dus.

Stelletje koente,... Ze zijn wel ff een burger rijker hoor.

En wat voor een! Ha.
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Het leven gaat dus gewoon door... ueueuehh,... zo ongeveer dan, want echt hetzelfde is het
dus niet. Maar dat wist ik van te voren... een beetje dan.
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