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Heerlijk geslapen vanacht, eindelijk.....want ik slaap al weken slecht. Elke draai die ik maak
word ik wakker.

Vanmorgen dus, best wel vroeg, wakker gebeld door m'n skatje, maar dat geeft niet want hij
mag dat. Kon hij toch ook niet weten dat ik nog lag te slapen?! Meteen een molletje geslikt om
het ergste voor te zijn... ben benieuwd.

Gister dus langs de dokter geweest voor de uitlsag van het bloed onderzoek en de runtgen
foto's. Was nix op te zien en bloed was ook zo goed als prima, beetje te veel witte
bloedlichaampjes maar dat wijst alleen maar op een ontstekingkje ergens... niet
noemenswaardig dus. Ze stelde voor om de pijnstillers iets te verhogen, dus dat doen we dan

maar.

@

14:32 uur nu en 3 molletjes en 1 diclootje verder... hmz... Kan niet zeggen dat het helpt hoor,...
Ik wacht af, misschien moet het nog zijn werk doen... of misschien ook niet...

iig heb ik bar weinig gedaan vandaag, beetje boel nix eigenlijk. Zonde hoor van zo'n dag, maar

heb ook helemaal geen zin in om iets te gaan doen.
Vanavond moeten we iig naar de dierenarts want Chunk moet nu toch wel eens zijn inenting,

vindt Su. Wat mij betreft had het ook nog wel ff kunnen wachten hoor maar ja,...




